Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

E-mailadres

Telefoon

Naam herberg
La cabafa del abuelo peuto
Organisatie
Prive
Type herberg
Donativo
Datum hospitaleren
03-05-2025
Contact

In 20227heb ik er geslapen tijdens mijn
Camino del norte. Ik heb gewoon
gevraagd of ik kon werken en dat was
oké. Toen ben ik in april 2023 gaan
werken voor 2 weken en aansluitend weer
wandelen. In 2024 ben ik weer geweest
en ga nu in 2025 voor de derde keer.

Waarom deze herberg?



Het is een verademing om daar te werken
en om aan te komen als pelgrim. Je wordt
vriendelijk ontvangen met water en
koekjes en om het gemak in geschreven
en naar je slaapplek gebracht. Alles wordt
de pelgrim uitgelegd over het eten slapen
etc. Ernesto geeft voor het avondeten
altijd een uitleg over zijn filosofie van de
herberg in zijn ermitage.

De herberg
Uitstekend

Het inwerken
Uitstekend

Samenwerking met andere hospitaleros
Uitstekend

Contact met de pelgrims
Uitstekend

Verdeling werk/vrije tijd
Uitstekend

Hoe veilig voelde je je
Uitstekend

Eigenschappen / vaardigheden

Er komen wel 21 nationaliteiten. Meestal
veel op eeen dag, dus elke taal is welkom.
Sociaal zijn, beetje horeca inzicht. Niet
hoeven koken. In team kunnen werken.
Stress bestendig want het kan druk zijn.

Knelpunten

Heb ik niet ervaren. Je rust bewaren
danken allesgoed.

Positieve ervaring
Het is een warm bad
Onderkomen

Ik kreeg alle keren een huisje voor mezelf
met bed en douche.



Opmerkingen

Als er veel Hospitaleros zijn kunnen die
soms bij elkaar slapen in een apart huisje.

Toekomstige hospitaleros
Ja
Stukje schrijven

Nee



