
Wandeling 8 maart 2025 
Rondje Enkhuizen – 17,6 km 

Op deze prachtige zonovergoten zaterdagmorgen 
waren we vanaf  10.00 uur welkom  welkom in 
restaurant ‘Het Station’, aan het Stationsplein 2 
in Enkhuizen. Dit keer hadden zich maar liefst 43 
wandelaars aangemeld! Ik zag vele bekende gezichten 
en het beloofde wederom een prachtige dag met 
interessante gesprekken te worden. 

De koffie werd aangeboden door de Regio en voor mij 
was het opnieuw een thuiswedstrijd. Ik werk namelijk al 
17 jaar in Enkhuizen bij een bekende zaadfirma, waar ik 
zelf tijdelijk een wandelclubje heb begeleid. Ik kende de 
route van vandaag dan ook op mijn duimpje. Na de koffie 
vertrokken we met een lange sliert wandelaars door 
het centrum van Enkhuizen. De wandeling was dit keer 
uitgezet door Antoon Wisman en Kees Broersen.

We liepen via de Havenweg, door de Spoorstraat richting 
de Dreef. We passeerden de Boerenhoek, met zijn 
prachtige oude huizen en bruggetjes over het water. Ik 
sprak Kees die plannen heeft om bij die zelfde bekende 
zaadfirma te gaan solliciteren. Via de Drechterlandseweg 
kwamen we aan bij Het Streekbos. We passeerden het 
Paviljoen, waar we even een korte plaspauze hielden.
Het Streekbos komt uit in natuurgebied ‘De Weelen’. Bij 
het oversteken van de Esdoornlaan fungeerde laatste 
man Nico als verkeersregelaar. Hij werd prompt bijna van 
zijn sokken gereden door een agressieve automobilist 
die expres extra gas gaf. Vreselijk die mensen met korte 
lontjes. 

De Weelen is een prachtig natuurgebied met 
slingerpaadjes, bruggetjes, brede waters en op de 
achtergrond de kerk van Lutjebroek. Een mooie plek 
voor de groepsfoto! Na 10 km kwamen we aan bij bij 
‘Fruitkwekerij ‘t Keetje’ en mochten hier ons eigen 
broodje opeten als we er ook een drankje zouden 
nuttigen. Het Keetje bestaat uit een fruitkwekerij, 
zorgboerderij, boerenlandwinkel met streekproducten, 
lunchroom met terras en beleeftuin. In de 
boerderijwinkel worden eigen- en streekproducten 
verkocht. 
Toen we aankwamen was het er ontzettend druk en 
het terras zat vol. Wij mochten binnen in een apart 
gereserveerde ruimte zitten. 



De smoothies ‘aardbei-framboos’ smaakten geweldig 
en na afloop brachten we een bezoek aan de 
boerenlandwinkel waar we niet uitgekeken raakten. Al 
met al duurde de pauze ruim een uur en pas om 14.30 
uur gingen we weer op pad. Gerdy en haar introducée 
Joop Kluft hadden zich inmiddels bij ons aangesloten. 
Joop is ooit vanaf zijn woonplaats Blokker samen met 
zijn vrouw (en een tentje) naar Santiago de Compostella 
gelopen. Hij zat vol met verhalen.

We staken de Drechterlandse weg over en kwamen 
via het fietspad langs Lutjebroek, Grootebroek en 
Bovenkarspel weer bij het Streekbos uit. Onderweg 
werden er vele gesprekken gevoerd en het was weer 
genieten van alle verhalen en ervaringen. Margriet liep 
vorig jaar de ‘Camino del Norte’. Het was haar eerste 
pelgrimstocht en ook zij heeft inmiddels het virus te 
pakken. Tine liep, net als ik, ooit over de Via Francigena 
naar Rome. Hermien wil samen met Anneke de ‘Primitivo’ 
gaan lopen. Kortom, iedereen heeft zo zijn plannen of 
herinneringen. Dat is tenslotte wat ons verbindt, we 
zijn niet een ‘gewone’ wandelclub, maar een ‘pelgrims’ 
wandelclub.

Via het prachtige Snouck van Loosenpark kwamen 
we weer terug bij de stationsrestauratie. Het Snouck 
van Loosenpark in Enkhuizen is in leeftijd het tweede 
tuindorp van Nederland en een van de eerste sociale 
woningbouwprojecten in het land. Het op 19 juli 
1897 geopende park bestond uit vijftig zogenoemde 
arbeiderswoningen en een opzichterswoning.
Het was al 15.30 uur toen we aankwamen bij het station 
en niet iedereen deed dan ook nog een afsluitend 
drankje. Met een man of 30 zaten we nog even ‘mooi an’ 
op het zonovergoten terras. De stappenteller gaf exact 
18 km aan. Een mooie training voor mijn aankomende 
pelgrimstocht in Zuid-Duitsland. De ‘Ansbacher 
Jakobsweg’, die loopt van Ansbach naar Oberdischingen, 
en verder over de ‘Oberschwaebische Jakobsweg’ naar 
Konstanz. (ja de plannen zijn ondertussen veranderd).

Arianne en Carla weer bedankt voor het organiseren en 
Antoon en Kees voor het uitzetten van de wandelroute. 
Iedereen graag tot ziens op de voorjaarsvergadering 
zaterdag 22 maart in ‘De Blije mare’ in Alkmaar. Ik mag 
daar een presentatie gaan houden over mijn voetreis 
naar Rome van afgelopen jaar. 

Groeten Petra







Groepsfoto in natuurgebied ‘De Weelen’ (foto Arianne)


