Ontdek het Kloosterommetje bij het Emmausklooster in Velp!

Ben je op zoek naar een unieke, inspirerende ervaring? Kom dan meewandelen met

het Kloosterommetje in het pittoreske Velp, bij Grave! Het Emmausklooster organiseert jaarlijks deze
bijzondere wandelingen door de prachtige natuur en rijke geschiedenis van de regio. Tijdens het
Kloosterommetje verken je niet alleen het sfeervolle klooster zelf, maar ontdek je ook de verborgen
schatten van het omliggende landschap, bekend als de ‘drie-eenheid’ van Velp: twee kloosters en het
oude Romaanse Vincentiuskerkje.

Wat kun je verwachten?

In 2025 hebben we drie wandelingen gepland:
e Zaterdag 14 juni
e Zaterdag 20 september
e Zaterdag 18 oktober

Elke wandeling wordt begeleid door ervaren gidsen die je alles vertellen over het kloosterleven in
Brabant, zowel van vroeger als nu. Je wandelt door de betoverende natuur, langs historische plekken
zoals het Vincentiuskerkje, het Sint-Alphonsusklooster, de Sint-Elisabethkerk, een voormalige synagoge
en de Begijnenkerk. Je maakt deel uit van een intieme groep van 15-20 deelnemers, waardoor de
ervaring persoonlijk en bijzonder blijft.

Programma van de dag:
e 10:00 uur: Ontvangst met koffie en/of thee in het Vincentiuskerkje.
e 10:30 uur: Een boeiende rondleiding door het Emmausklooster.
e 12:00 uur: Een smakelijke kloosterlunch in het Emmausklooster.

e 13:00 uur: Start van de wandeling door het prachtige landschap, met tijd voor bezinning en
reflectie.

e 17:00 uur: Terug in het 12de-eeuwse Vincentiuskerkje, waar we de dag afsluiten met een
gezellig drankje.

Waarom meedoen?

Het Kloosterommetje maakt deel uit van het Brabants Kloosterpad, een langeafstandswandelpad langs
vijftig historische kloosters en abdijen in Brabant. De wandelingen worden begeleid door deskundige
gangmakers die hun kennis van het rijke culturele erfgoed en de omliggende natuur met je delen.

Meld je aan!

Wil je deze unieke ervaring niet missen? Meld je dan uiterlijk 14 dagen voor de gewenste
wandelingsdatum aan via emmausklooster@gmail.com, onder vermelding van ‘kloosterommetje’ en de
datum van je keuze. De deelnamekosten bedragen slechts € 40,- per persoon.

Kom wandelen, reflecteren en genieten van de rust, natuur en historie van het Emmausklooster en
haar omgeving!
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