
Wandeling zaterdag 8 februari – 
Medemblik langs het IJsselmeer, 15 km

Op deze frisse zaterdagmorgen waren we vanaf  10.00 uur welkom 
bij het Bakkerijmuseum in de Nieuwstraat in Medemblik. Het was 
druk op de zolder van het museum, er hadden zich maar liefst 40 
wandelaars aangemeld! De koffie werd aangeboden door  de Regio, 
de koek door het museum. Voor mij was het een thuiswedstrijd, ik 
woon namelijk op bungalowpark ‘De Vlietlanden’ in Wervershoof,  
dat precies in het midden van de wandelroute van 
vandaag ligt. Deze route ken ik dan ook op mijn 
duimpje, zo vaak als ik hem heb gelopen.

Na de koffie vertrokken we met een lange sliert 
wandelaars door het centrum naar de Pekelharinghaven. 
We passeerden kasteel Radboud. Deze dwangburcht is 
in de 13e eeuw door Floris V neergezet om de opstandige 
West-Friezen onder de duim te houden. Er staat een 
mooie schilderijlijst, waar je een foto kunt maken met dit 
kasteel op de achtergrond. Wij maakten daar natuurlijk 
graag gebruik van!

Daarna liepen we via een wandelpad langs het 
IJsselmeer naar natuurgebied ‘De Vooroever’. We 
zagen rechts het Nederlands Stoommachine Museum 
liggen. Dit gaat schuil achter de muren van voormalig 
stoomgemaal Vier Noorden Koggen. Het gemaal was in 
2007 op de kop af een eeuw oud en werkt nog steeds!  
Zo vlak langs het IJsselmeer was het pad hier en daar 
flink drassig en begon de wandeling zowaar op een echte 
Camino te lijken! 

Ik sprak een mede wandelaarster uit Wervershoof die, 
net als ik, in vele jaren en vele deeletappes, eindelijk is 
aangekomen in Reims. En net als ik wil ze dit jaar ook 
verder gaan op de ‘Via Campaniensis’ richting Vezelay. 
Zij in mei, ik in april. Het is sowieso altijd genieten van de 
verhalen van alle ervaringen van het afgelopen jaar en 
plannen voor het komend jaar. Want de Camino, dat is 
wat ons verbindt!

Aangekomen in Wervershoof maakten we een slinger 
door het Kagerbos en via sportpark de ‘Westrand’ en 
het Geboortebos arriveerden we bij Roeivereniging de 
‘Kogge’. Daar stond vrijwilliger Ko ons al op te wachten. 
Hier mochten we onze zelf meegebrachte lunch nuttigen 
en er was een toilet! Na een pauze van drie kwartier brak 
het zonnetje zowaar door. 



Over de Dirk Bijvoetweg ging het verder richting 
natuurgebied ‘De Grote Vliet’. Voor weidevogels 
is een deel van dit gebied gereserveerd als 
broedgebied. Vroeger noemden we dit rondje ook 
wel ‘Rondje Pondje’. Toen kon je de oversteek naar 
het natuurgebied namelijk alleen maken met een 
pondje dat je zelf moest bedienen met een touw. 
Inmiddels is dat vervangen door een loopbrug.

We kwamen vervolgens langs de golfbaan en 
bungalowpark ‘De Vlietlanden’. Daarna liepen we 
via de Markerwaardweg, langs de Brakeweg en 
het woonwagenkamp, Medemblik weer in. In het 
park voor het voormalig psychiatrisch ziekenhuis 
werd een groepsfoto gemaakt.

Als afsluiter dronken we een borrel bij Locals 
Grand Café in de Nieuwstraat. Het was een 
enorm gekakel daarachter in het café, we lijken 
wel nooit uitgepraat. Zo rond 15.00 keerden de 
meesten weer huiswaarts. Al met al was het een 
prachtige wandeling langs het IJsselmeer, door 
natuurgebieden en onder het genot van mooi 
droog winters weer. Kortom een dag met een 
gouden randje! 

Arianne en Carla bedankt voor het organiseren, 
Ko voor het uitzetten van de wandelroute en Ans 
voor de foto’s. Graag tot ziens op zaterdag 
8 maart in Enkhuizen!

Groeten Petra






