Verslag wandeling 25 januari 2025 in en rond Hillegom, regio
Bollenstreek/Rijnland.

Op 25 januari begonnen we met een groep van 19 enthousiaste wandelaars vanaf het
station in Hillegom. Nadat iedereen er was, vertrokken we via de Stationsweg naar de
tennisvereniging, waar we koffie of thee hebben gedronken. Er waren dit keer een aantal
nieuwe gezichten bij en dat is altijd heel gezellig en leuk om weer andere verhalen en
ervaringen te horen. Na de koffie zijn we langs de voetbalvelden en de bloeiende narcissen
naar het Molenduintje gelopen. Hier stonden we stil bij het monument voor de gevallenen in
de oorlog en was er ook een bak waarin anjers geplant zijn ter ere van de veteranen. Sinds
een week is er ook een labyrint om in stilte te lopen en te ervaren wat het met je doet.

Langs de sneeuwklokjes liepen we richting centrum en overstekend door de Hoftuin langs
het oude en nieuwe gemeentehuis gingen we naar de Hillegomse beek. Over de brug
richting de wijk Ringoevers. Hier is op het terrein van de oude cementfabriek Ringvaart het
nieuwe woonplan Ringoevers gebouwd. Heel mooi om doorheen te lopen en de diverse
stijlen van bouwen te zien. Daarna zijn we doorgelopen naar de Weerlanerpolder .
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De Vosse- en Weerlanerpolder (ruim 20hectare) ten noorden van Hillegom werd bijna 400
jaar geleden ingepolderd voor landbouw en veeteelt. Gelukkig is er sinds 2014 ook ruimte
voor natuur en recreatie. Het Zuid-Hollands Landschap beheert hier een veenweidegebied,
waarin meer dan 200 soorten planten groeien. Orchideeén bijvoorbeeld, maar ook
waterdrieblad, lange ereprijs, kruisbladwalstro en zomerklokje. De polder trekt veel
weidevogels aan. Door slim te maaien, creéren we een plek waar weidevogels zich veilig
voelen. In het voorjaar wemelt het hier van de kuikens, onder andere van de grutto en

tureluur.

Na genoten hebben van dit prachtige natuurgebied, kwamen we op de Oosteindelaan waar
we richting Weeresteinstraat liepen en de Betlehemlaan ingingen. Om 13.45 waren we bij



tuincentrum Oosteinde waar we genoten van een heerlijke lunch en na een uurtje via de
Kennemerbeekweg uitkwamen op de Weeresteinstraat, waarna we door het Lokhorsterduin
wandelden naar de Nieuwe Weg.

Lokhorsterduin: Sinds de Middeleeuwen werd in Hillegom duinzand gewonnen. Het werd
gebruikt voor ophoging bij bouwactiviteiten en als strooizand in de veestallen in de nabij
gelegen veengebieden. Maar ook als “bouwzand” voor de Amsterdamse woningbouw.

Het Lokhorsterduin is een stuifduin/middenduin waar de afzanding met bollenvelden en het
hoge duinbos nog goed naast elkaar zichtbaar zijn. Een unieke stilteplek waar je jezelf kunt
Zijn. Het oerbos van Hillegom. Het Lokhorsterduin bevat mogelijkerwijs archeologische
resten vanaf de bronstijd, maar misschien al vanaf de Late Nieuwe Steentijd, omdat de hoge
ligging in een verder nat landschap aantrekkelijke bewonersgronden waren.

Via de Nieuwe Weg, Weeresteinstraat en een ventweggetje naar de Noorderlaan staken we
de Weeresteinstraat over naar Patrimonium. Een arbeiderswijk die inmiddels bijna helemaal
gerestaureerd is en langs een nieuwbouwplan op het voormalige Sizoterrein liepen we
richting het van Nispenpak. Dit park is prachtig aangelegd met een mooie speeltuin voor de
kinderen en het Beatle monument. Overstekend naar Sixlaan stonden we nog even stil bij
een van de reusachtige bollen die door de hele Bollenstreek staan. Op deze bol was
Jonkheer Jan Six met zijn vrouw afgebeeld. Op de Sixlaan vertelde Gert nog wat anekdotes
bij het huis waar hij gewoond heeft.

We eindigden de wandeling om 15.30 bij de tennisvereniging waar nog een Café St Jacques
hielden en iedereen een lekker drankje kon nuttigen en binnen 10 minuten weer bij het
station was. Al met al een geslaagde wandeling door het prachtige Hillegom.

Ria Kauffman telefoonnummer 06-12533136.



