
Zaterdag 14 december 2024  

De laatste DAMwandeling van dit jaar ging naar Oost-Knollendam 

 

Ans en ik reden deze zaterdagmorgen al vroeg richting Wormerveer voor de laatste 

DAMwandeling van dit jaar. Het was regenachtig weer, en ’s middags zou het nog 

slechter worden. Maar, als je aan het pelgrimeren bent kun je ook niet thuisblijven 

voor een regenbui, dus hup gaan! en de poncho’s mee. We konden de auto in de 

buurt van het station gratis parkeren en waren ruim op tijd voor een kop koffie bij 

‘Batavia 1894’.  

Voor mij was deze wandeling een soort van ‘Memory Lane’. Ik heb maar liefst  

zeventien jaar in deze regio gewerkt, en tijdens mijn lunchwandelingen liep ik altijd 

langs de Zaan met zijn prachtige oude fabrieksgebouwen. Al snel kwamen de 

herinneringen bovendrijven bij de onmiskenbare geur van cacao.  

We startten onze wandeling dus langs de Zaan, in totaal met 17 personen.  

Onderweg waren er ludieke borden en spreuken te zien, zoals “Drie BH’s 

voor een tientje, daar laat je ze niet voor hangen” of “Alcohol lost geen 

probleem op, maar ja, melk ook niet”. Bij de ingang van het 

natuurgebied ‘Wormer en Jisperveld’, stonden de fietsborden ‘Ging’ en 

‘Gaan’. We liepen vervolgens door een prachtig stukje natuur. 

Eenmaal in de buurt van Oost-Knollendam kwamen we langs de 

‘Bijzondere Begraafplaats’. Deze begraafplaats dateert uit 1874 en wordt 

door eigen mensen beheerd. In Nederland zijn er slechts twee 

particuliere begraafplaatsen. Oost-Knollendam telt ongeveer 600 

inwoners. Toevallig zagen we nog een Bekende Nederlander hardlopen, 

Rob Kamphues, woonachtig in dit schilderachtige dorp. 

Het begon harder te regenen maar gelukkig mochten we onze zelf 

meegebrachte lunch nuttigen in de kantine van de voetbalvereniging  

VVK. Er was ook koffie! Dit alles was geregeld door vrijwilliger ‘Car’ en 

we konden mooi een uurtje schuilen voor de ergste buien. Car is lid van 

de Historische Vereniging en hij vertelde mij allerlei interessante 

wetenswaardigheden. Zo werden er hier vroeger alleen maar 

watermolens gebouwd en geen graanmolens, omdat er tussen de 

Wormer en Oost-Knollendam alleen maar water was, en geen wegen. 

Dus je kon je graan niet vervoeren!  

Heel toevallig heb ik vroeger zelf ook 

nog tegen de dames van VVK 

gevoetbald. In die tijd moesten wij 

daar op een drassig weiland proberen 

de bal rond te spelen, inmiddels ook 

alweer 40 jaar geleden! 

Na de lange lunch liepen we ongeveer 

dezelfde weg weer terug, zij het met 

een andere slinger door het natuurgebied. De poncho’s moesten toch even aan, 

maar gelukkig werd het later droog. Eenmaal terug in Wormer aangekomen liepen 

we bijna verkeerd, maar gelukkig is daar altijd de zendmast als herkenningspunt.  

 



We brachten nog een bezoek aan de (in opbouw zijnde) levende kerststal. Hier 

konden we voor de poort mooi een groepsfoto maken! 

Zo rond half drie waren we weer terug bij ‘Batavia 1894’, maar we dronken een 

afsluitende borrel bij café Sman, op de hoek van de voormalige kunstdrukkerij 

Mercurius. Een mooi slot van deze gezellige wandeling en van mijn ‘Memory Lane’. 

Pas toen we naar huis reden begon het echt te regenen! Dus we hebben nog best 

geluk gehad met het weer. 

Carla en Arianne, heel erg bedankt voor het organiseren en graag tot een volgende 

keer! 

 

Groet Petra (tekst) en Ans (foto’s) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


