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We werden weer verwend met kofferbakkoffie van Rinse op de parkeerplaats 

van het NS station in Molenhoek. Molenhoek is het meest noordelijke dorp van 

Limburg. 

Al snel kwamen we langs het Jachtslot dat geheel gerestaureerd is door 

Natuurmonumenten.  

Daarna liepen we langs de tuinen en kassen van het Jachtslot. Bij het Slot is een 

biologische winkel die o.a. wordt bevoorraad vanuit deze tuinen en kassen. 

Toen we verder liepen zag ik een houten schijf liggen met bloemen ernaast en 

een naam op de schijf geschreven. Het bleek dat we over een 

natuurbegraafplaats liepen, hetgeen verder niet opviel. 

 



Het koude en grauwe weer werd gecompenseerd door de bossen en heuvels zodat 

we toch konden genieten  van de tocht. Het was een bijzonder moment toen we 

bovenaan de Mookerheide stonden met uitzicht op de twee torens van de kerk in 

Cuijk die we in de mist zagen liggen. De tocht over het heuvelachtige heideveld 

werd ook als bijzonder ervaren. 

Na een steile klim kwamen we bij een langgerekt dal dat waarschijnlijk is 

ontstaan door een gletsjertong. Daarna liepen we langs dit keteldal naar De Malle 

Jan, een restaurant in Plasmolen voor een welverdiend kopje koffie met 

worstenbrood. 

 



Na de lunch deden we de Sint-Jansberg aan. Allereerst liepen we langs een 

bronbeekje dat zorgt voor het water van de molen. Het pad liep geleidelijk 

omhoog totdat we via een trap bij de bron uitkwamen. Sommigen dachten dat we 

dan het water uit de bodem zouden zien opborrelen, maar het was een diepe geul 

met kleine plasjes. 

Vandaar liepen we naar een stuwmeertje op de berg dat ook zorgt voor water 

voor dezelfde molen. 

Het waterrad van de molen wordt zodoende van boven en van onder van water 

voorzien. De molen zelf hebben we deze keer niet gezien. 

Na een geleidelijke lange klim bereikten we het hoogste punt, de Kiekberg 

genaamd, op 79 m NAP. 

Bijna op het einde van de tocht liepen we over de Mookerschans, een voormalig 

verdedigingswerk uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. 

Buiten wat miezerregen in de ochtend hebben we geen regen gehad op onze 

tocht. Toen we naar huis reden begon het te regenen.  

Iedereen vond het een mooie wandeling. 

Theo 

 

 


