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Van de 8 gereserveerde parkeerplekken bij ons vertrekpunt, Village Départ, het nieuwe 
fietscafé op de Vlagheide in Eerde, hadden we er maar 2 nodig, de rest kwam op de fiets. 
Geweldig, wat een sportiviteit! 
 
Het is best fris zo vroeg, dus de kofferbakkoffie smaakt goed en iets na half tien is het grande 
départ met z’n twaalven ☺. Via een mooi, net ontdekt, fietspaadje in Zijtaart fietsen we via 
Erp het prachtige bos van natuurgebied ’t Hurkske in.  
 
Het is goed opletten want er liggen 
zoveel herfstbladeren op het zandpad 
dat we even moeten stoppen om al dat 
bladgoud te bewonderen en een 
groepsfoto te maken. Mooi fietsen hier 
en gaan richting het Esdonks Kapelleke. 
Dat is mooi aanfietsen want vanuit de 
verte vormt de gevel een gezichtje. 
Helaas is het kapelleke gesloten, maar 
de deur wordt vanwege een 
groepsrondleiding geopend. Wie wil 
mag even binnenkijken. We eten 
meteen een boterham, de meeste 
hebben ook echt honger en zin in koffie. 
Via het Boekels bos komen we na 47 km 
aan bij De Mouthoeve, waar de koffie 
met traditionele worstenbroodje dan 
ook heerlijk smaakt. Wat een leuke 
locatie is dat. Er zijn allerlei leuke 
winkeltjes in de oude schuur gevestigd, 
maar we zijn er niet om te winkelen,  
maar om te fietsen: dus door. Er wordt 
goed doorgetrapt op de herfstige paden 
en wegen, maar zijn blij om na totaal 65 
km weer bij het fietscafé te arriveren, 
waar desgewenst een afzakkertje kan 
worden gepakt.  
 
Rond 16.15 uur gaat ieder zijn eigen weg, waarbij sommigen nog op de fiets naar Heesch en 
Odiliapeel terug moeten fietsen en er voor hun dus nog eens in totaal een 40 km bijkomt. 
Joop en ik vinden dat wel zo mooi! 
 
Wij kijken terug op een mooie novemberfietstocht met een leuke, gezellig groep.  
Bedankt voor jullie deelname en graag tot in het voorjaar!  
De uitnodiging volgt t.z.t. via de regiomail. 
 
Met vriendelijke fietsgroet, 
Namens Regio Den Bosch, 
Joop van den Dungen en Stephanie van Breugel 

 


