
Uitnodiging Snertwandeling  
zaterdag 14 december 2024 
 
Beste Pelgrims, 
 
Zaterdag 14 december is het weer zover. Onze jaarlijkse Snertwandeling! 
Ton en Etienne hebben een prachtige wandeling uitgezet die start bij het 
welbekende Odensehuis in Wageningen. Vorig jaar kon ik schrijven dat we de nodige klimmetjes 
zouden krijgen, maar dat lijkt dit jaar mee te vallen. Wat we wel gaan doen is voor mij (Anita) ook 
een verrassing.  
Het Odense huis ligt wel op een bult, dus het laatste stuk is vast weer een kuitenbijter. De route 
is dit jaar geheel nieuw en verrassend.  
 
Er is mij verzocht in de uitnodiging te zetten: Neem zwembroek en 
badpak mee. En op eigen risico! Dus wat of Ton en Etienne 
bedacht hebben? Dat mogen jullie ze zelf vragen, aan mij laten ze 
niks los       
Gelukkig zijn Sint en Piet dan net vertrokken, zwemmen achter de 
pakjesboot aan zal het vast niet worden.  
 
Ik weet zeker dat we weer een prachtige snertwandeling gaan 
beleven en heel veel lol zullen hebben met z’n allen. Laat je 
verrassen. Wij, de regiocommissie, heeft er heel veel zin in. Jullie 
ook? Lees dan snel verder…. 
 
Waar starten we? 
In het Odensehuis in Wageningen, gratis parkeren kan in de buurt. 
Busstation ligt op loopafstand.  
Adres is: Hesslink van Suchtelenweg 6 in Wageningen. 
Wat je verder wilt weten: 

• We wandelen op een rustig tempo. Met ongeveer 4 – 4,5 km 
per uur gaan we genieten van ongeveer 17 km 
wandelplezier.  

• We verwachten iedereen tussen 9.45 u en 10.15 u in de 
ontmoetingsruimte bij het Odense huis. Er staat voor 
iedereen een kopje koffie /thee en wat lekkers klaar. 

• We vertrekken om 10.30 u (we wachten niet op laatkomers!) 
• Onderweg brengen we een bezoek aan de kasteeltuin die 

speciaal voor ons opent.  
• Rond lunchtijd zijn we bij een gezellig restaurant waar voor 

ieder een heerlijke lunch klaarstaat.  
• We zijn rond 16.30 u terug bij Odense huis trekken onze 

(modderige) schoenen uit in de hal, misschien handig om 
extra sokken of sloffen mee te nemen.  

• Anja en Marina zullen voor ons de snert warm hebben, het 
stokbrood gesneden en het roggenbrood met spek klaar 
hebben staan.   

Wat neem je mee?  
• Een goed humeur en een goede conditie. 
• Stokken voor wie dat fijn vind bij het lopen. 



• Regenkleding, we hopen natuurlijk dat St. Clara ons goed gezind is en het droog houdt. 
Maar voor het geval dat…..wees voorbereid. Beter mee verlegen dan om verlegen. 

• Zwempak en zwembroek, gedurende de dag gaan we vast wel ontdekken wanneer we die 
nodig zullen hebben.        
 

Hoe kom je er? 
• Met het OV is het gemakkelijkste. Plan je reis op 9292OV.nl 
• Met de auto, gratis parkeren kan in de buurt maar kan zijn dat je iets verder moet lopen. 

Aan de overkant van de Hendrik van Suchtelenweg , Dreijenlaan ingeven bij navigatie is 
parkeerterrein genoeg. 

Hoe geef je je op? 
• Stuur een mailtje naar regio.Arnhem-Nijmegen@santiago.nl zet in de onderwerpregel; 

aanmelding snertwandeling, in de mail je naam en telefoonnummer en of je gewone of 
vega erwtensoep wilt.  

 
Aan deze wandeling zijn geen kosten verbonden.  
Als regiocommissie maken wij natuurlijk wel de nodige kosten voor deze dag. Lunch, snert en 
lekkers bij de koffie is niet gratis. Omdat wij graag zo veel mogelijk pelgrims willen laten 
meegenieten van deze mooie activiteit zetten wij na afloop de welbekende donativo-pot op tafel. 
We stellen het op prijs als jullie daar je financiële blijk van waardering in stoppen. Er zal ook een 
QR code op de pot staan om digitaal te kunnen doneren. We gebruiken deze donativo’s om ook 
in de toekomst leuke activiteiten te kunnen blijven organiseren en pelgrims die wat minder 
draagkrachtig te zijn te kunnen laten deelnemen. Net als op de camino. De pelgrims van vandaag 
zorgen ervoor dat er ook morgen pelgrims ontvangen kunnen worden. Met elkaar maken we de 
wereld om ons heen een stukje mooier. 
 
Tot ziens allemaal.  
Pelgrimsgroetjes,  
Ton, Etienne, Anja, Marina   
          
Noodnummer voor zaterdag 14 december 06 28912163 
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