
Uitnodiging inspiratie dag met  

Arno en Huberta 
Eigenaren van herberg L’Esprit du Chemin 
Schrijvers van het boek Reizen langs de Sterrenweg 

 

23 november 2024 Regio Arnhem-Nijmegen 

 
Beste Pelgrims,   

Wij nodigen jullie uit voor een mooie inspirerende dag in en om 

het dorpshuis in Rheden, Meester B. van Leeuwenplein 3, 6991 EW 
Rheden. 

 

Velen van jullie zullen ongetwijfeld de namen Arno en Huberta 
weleens voorbij hebben horen komen,  en wie weet zelfs wel eens 
bij ze overnacht  in de herbergen in St. Jean Pied de Port en later 
in L’Esprit du Chemin vlakbij Vezelay. Over hun bewogen leven in, 

op en met de camino hebben ze een prachtig boek geschreven; 
Reizen langs de sterrenweg.  
 
Wij hebben Arno en Huberta uitgenodigd omdat hun manier van leven zo inspirerend is en prachtig 

aansluit op onze manier van werken in de regio. Ons motto is immers dat we ~ met elkaar er voor 

elkaar zijn ~ in de regio (en ver daarbuiten).  

 
In het programma dat Arno en Huberta aanbieden is de basis 

 'het met elkaar delen en ontmoeten' rond datgene wat de pelgrimstocht juist een 'Reis van 

betekenis' maakt.   
De Camino is voor veel pelgrims een bijzondere reis. Ook omdat zij dat er zélf van maken. Wat is hun 
'geheim'? Wat hebben die bijzondere verhalen met elkaar gemeen? Hoe kunnen pelgrims elkaar 

inspireren? Vragen die wij ook vaak krijgen tijdens onze café St. Jacques en bij de andere activiteiten. 
 

Zulke vragen hebben hen altijd bezig gehouden naast het schoonmaken, 

boodschappen doen, pelgrims ontvangen, koken, maaltijden serveren, 
opnieuw schoonmaken, enz. Ook bij de inrichting van de herberg, de manier 
waarop ze gasten ontvangen, het leggen van verbindingen tussen pelgrims. 

Het inspireerde hen bovendien tot het schrijven over de 'Reis van Betekenis 
een boek dat inspireert en motiveert en je helemaal meesleept in het beleven 

van wat de camino is.  
 

Als regio zien wij de meerwaarde van beleven én samen delen dat lijkt ons, de regiocommissie en 

Arno en Huberta leuk om dat de 23ste november samen in praktijk te brengen. We starten de dag 
met een kopje koffie/thee en wat lekkers in het Dorpshuis in Rheden.  
Hoe de volgorde van de dag precies zal zijn dat laten we nog even in het midden.  
Deze onderdelen komen in ieder geval aan bod: 

• Arno en Huberta zullen hun verhaal doen ondersteund met een powerpoint presentatie.  

• Er zal een uitwisseling van gedachten zijn, we gaan in groepjes uiteen, bij goed weer gaan 
we naar buiten maken we een mooie wandeling (+/- 6 km) en zoeken we verbinding via de  
vragen/inspiratiekaarten.  

• De gezamenlijke lunch wordt verzorgd en genuttigd in het Dorpshuis. 



• Er is volop gelegenheid om Arno en Huberta vragen te stellen en met hen in gesprek te 

gaan.  

• Wij vragen jullie deze dag de handen uit de mouwen te steken met o.a. het koffie/thee 
schenken en na afloop de boel weer netjes achter te laten.  

• Er is de 23ste plaats in de ‘herberg’ voor max. 70 personen.  

• Meld je dus op tijd aan, want vol=vol.  

 
Hoe kun je je aanmelden?  
Stuur een mailtje naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl met je naam, telefoonnummer en zet 
in de onderwerpregel – aanmelding 23 november  

 

Wat zijn de kosten van deze inspirerende dag?  
Jullie zijn van ons gewend dat we onze activiteiten op donativo basis doen, en dat principe willen 

we ook hier weer graag voortzetten. Tijdens al onze activiteiten vragen wij jullie naar draagkracht bij 
te dragen. Dat wat jullie vandaag ontvangen is bijeengebracht door de pelgrims van vandaag en bij 

de vorige activiteiten. Als jullie willen dat we deze leuke activiteiten kunnen blijven organiseren 
draag dan je steentje bij. Wij vertrouwen erop dat ook bij deze activiteit jullie gulle gaven de weg 

naar de fysieke en digitale pot weten te vinden. Zo kunnen wij voor en met jullie deze mooie dagen 
blijven bedenken, organiseren en kan iedereen ervan meegenieten. Want jullie weten, met elkaar 

zijn we er voor elkaar in onze regio.     

 
Wij zullen na afloop van deze dag een mooie donativo overmaken naar de herberg van Arno en 

Huberta.  
 

Wij hebben er zin in, jullie ook? Zien we jullie de 23ste november?  

Meld je dan snel aan. Iedere aanmelder krijgt z.s.m. een persoonlijk berichtje als bevestiging van 

deelname.  
 

Rond 17/18 november ontvangt iedere deelnemer een 
mailtje met de laatste details van de dag v.w.b. tijden, 
noodnummer enz.  

 
Pelgrimsgroetjes,  

 
Regiocommissie NGSJ Arnhem-Nijmegen 
Joop, Marc, Jan, Chris en Anita 

Arno en Huberta 

 

p.s. afbeeldingen komen uit het boek van Reizen langs de Sterrenweg  

mailto:regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl

