
28 juli 2024 verslag  

Jacobsdag NGSJ regio Arnhem-Nijmegen 

6.00 brrr,brrr,brrr….de wekker gaat. Vandaag is het zover en 
kunnen we als regiocommissie na maanden van bedenken, 
voorbereiden, afspraken maken, wandel- en fietsroutes uitvogelen, 
programma maken, ontelbaar veel appjes die heen en weer gingen, inkopen doen en 
regelen, regelen en nog eens regelen aan de meest belangrijke dag voor onze regio 
beginnen: De Jacobsdag. We denken dat we aardig de puntjes op de i hebben voor 
vandaag. Dus….. 

Vertrek ik om 7 uur van huis met een goed gevulde rugzak om bij de Cenakelkerk met 
nog 16 andere pelgrims op pad te gaan. Als ik aankom zijn de meeste pelgrims al 
gearriveerd. Ik heet iedereen welkom en streep mijn deelnemerslijstje af. 1 ontbreekt er 
nog en die bel ik. Even later kunnen we op pad.  

We lopen via allerlei mooie bospaadjes naar het centrum van 
Nijmegen. Als we bij de stoplichten staan te wachten maakt een 
aankomende auto ineens een rare manoeuvre. 

Als ie voor onze neus stilstaat blijken het 2 fietsende pelgrims te 
zijn die onderweg zijn 
naar de Cenakelkerk, dit is echt weer zo’n 
camino ontmoeting die je niet verwacht, zo 
leuk.  We praten even, zwaaien naar elkaar en 
lopen door naar het station van Nijmegen waar 
we aansluiten bij Chris die met de 22 pelgrims 
die met OV kwamen op ons wachtte. Iedereen 
begroet elkaar en in een kleurrijk lint lopen we 
via het Kronenburgerpark naar de Jacobskapel 
midden in het centrum van Nijmegen.  

De heren van de Jacobskapel en Jan van de regiocommissie hebben alle stoelen van de 
zolder gesleept en buiten gezet. Als we allemaal zitten nodigt Margreet de voorzitter uit 

om 
het 



openingswoord te doen. Joop, onze voorzitter, stapt onder de parasol en heet iedereen 
van harte welkom en wenst ons allen een plezierige Jacobsdag, daarna steekt hij de 

kaars aan.  

In het zonnetje genieten we van de mooie viering 
die voorgegaan wordt door Margreet Sanders van 
Wegen met Zegen. Het is een mooie viering van 
samen zingen en beleven, samen onderweg zijn. 
Met elkaar spreken we de pelgrimszegen uit naar 
de pelgrims die hun stempel in het 
pelgrimspaspoort hebben gekregen en het 
komende jaar zullen gaan vertrekken voor hun 

camino.  

Daarna is het tijd 
voor koffie/thee en wat lekkers. Kan 
iedereen nog even naar het toilet 
en gaan we op pad met de 
wandelaars voor een wandeling van 
ongeveer 14 km naar de 
Cenakelkerk en herberg Orientalis 
bij de Heiliglandstichting.  

De fietsers 
vertrekken voor 
een prachtige uitdagende tocht door het 
Rijk van Nijmegen richting Duitsland, de 
route is voor-gefietst door Marga, waarvoor 
dank. Ze zullen een paar pittige klimmetjes 
krijgen onderweg. Net als de wandelaars, 
die af en toe het snot voor de ogen zagen bij 
aankomst boven op de bulten.  

We boffen ontzettend met het weer. Daar waar het de afgelopen maanden op en af ging 
met regen, wind, en zonneschijn heeft St. Clara vandaag het allerbeste met ons voor en 
tovert prachtige blauwe luchten en een stralend zonnetje voor ons tevoorschijn. Dank je 
wel St. Clara. Met z’n 4-en doen we ons best om de ruim 50 wandelaars een beetje bij 
elkaar te houden. Dat vergt af en toe wat heen en weer gemanoeuvreer tussen de 
voorste en de achtste gelederen. Met een gangetje van zo’n 4/4,5 km per uur stappen we 
door het bos, over de soms pittige heuvels omhoog en omlaag, via mooie paadjes, en 
genieten we van de prachtige uitzichten. Iedereen praat met iedereen, er heerst een 
heerlijke relaxte sfeer, we zijn echt allen onderweg alsof het de camino in Spanje is. 



Geen haast, genieten van wat is, en gewoon de neus 
achterna. Bij de pauzeplek worden we opgewacht door Erik 
en Jacobus. Onze vaste waarde tijdens de Jacobsdag. 
Koffie/thee, koekjes, snoepjes, limonade, water, heerlijke 
pruimen en zelfs bekers met ons eigen logo stonden er voor 

ons klaar. Erik en 
Jacobus hebben 
een heus terras 
voor ons neergezet. 
Dank je wel Erik en 
Jacobus voor jullie 
goede zorgen.  

Na de pauze 
maken we ons op voor het laatste stuk naar de 
Cenakelkerk waar we opgewacht worden door de 
vrijwilliger. We kijken onze ogen uit in deze prachtige 
kerk. Ondertussen krijg ik een appje van Marc dat de 
fietsers er ook bijna zijn. Wat een prachtige timing. 

Als we compleet zijn en voorin de kerk zitten met z’n allen verteld de vrijwilliger van de 
Cenakelkerk over het ontstaan, hoe en waarom van dit prachtige gebouw. Absoluut de 
moeite waard om hier nog eens terug te komen en te genieten van de uitgebreide audio 
toer met nog veel meer uitleg over de prachtige architectuur, de schilderingen enz.  

Terwijl deze man bevlogen stond te vertellen over de kerk en ons wees op de 
schilderingen en de betekenis ervan dwaalde mijn gedachten heel even af naar het 
kleine ontmoetingskerkje bij Padre Ernesto op de Camino del Norte. Ook daar was een 
vrijwilliger die uitleg gaf over de schilderingen. In de Cenakelkerk zijn het de bijbelse 
verhalen die verteld worden en in Guemes is het het leven van de wandelaar naar 
pelgrim wat verteld wordt. Beide plekken zijn zo mooi, geven inspiratie en er straalt een 
heerlijk soort rust vanaf.  



Na deze boeiende en inspirerende uitleg hebben we onder begeleiding van een organist 
en violist samen het Ultreia lied gezongen. Heerlijk om dit in zo’n mooie ambiance te 
mogen zingen.  

En nu we toch warm gezongen waren. Er 
was ons ter ore gekomen dat we een 
lustrumpaar in ons midden hebben. Carl en 
Karin hebben elkaar 5 jaar geleden op 28 juli 
ontmoet en zijn sindsdien een paar. De 
voorzitter heeft ze in het zonnetje gezet en 
veel geluk en liefde gewenst voor de 
komende jaren. Met z’n allen hebben we ze toegezongen.  

Hierna zijn we over het enorme terrein van de 
heilig landstichting gelopen/gefietst naar 
herberg Orientalis. Marijn stapte onderweg 
spontaan naar voren om ons het een en ander 
te vertellen over de gebouwen waar de 
vrijwilliger het in de kerk ook over had gehad. 
Kijk dit is nu het gebouw waar de man van 
vertelde dat dit een grote moskee had moeten 
worden, verder dan het voorportaal zijn ze dus 
nooit gekomen. Met kerst wordt er op deze 

plek van alles georganiseerd. De moeite waard om ook dat tussen kerst en oud en nieuw 
eens te gaan bekijken en beluisteren. 

Wat een prachtig gebied is het eigenlijk. Er 
staan allerlei gebouwen die Oosterse en Zuid-
Europeese sfeer uitstralen. Met het stralende 
zonnetje erbij waanden we ons heel ver weg. 
Marijn vroeg of we langs het meer van Galilea 
wilden lopen. Ik had werkelijk geen idee, maar 
liet het voor dat moment los dat we een route 

hadden naar de herberg. Marijn wist prima wat 
hij deed en in vol vertrouwen kon ik het ook 
loslaten.  Hij liet ons de leukste plekjes zien en 
deelde zijn kennis erover met ons. Hij heeft op 
een groot binnenplein nog weer een stuk uitleg 
gegeven. Daar blijkt de musical Jesus Christ 
Superstar te zijn opgevoerd. Wauw….dat zal 
echt indrukwekkend geweest zijn.  



Dank je wel Marijn voor je spontane actie alle achtergrond info omtrent dit prachtige 
gebied met ons te delen.  

Aangekomen bij herberg Orientalis was het even zoeken naar 
een plekje voor iedereen. Maar uiteindelijk kwam ook dat 
prima in orde. Op z’n pelgrims zaten we overal en nergens. 
Lia, Herman en Petra hadden al de hele middag voor ons in 
de keuken gestaan en een heerlijke 3 gangen maaltijd voor 
ons bereid. Er waren prachtige servetten met het menu erin 
gevouwen waarop stond dat we Bruschetta met tomaat en 
Gazpacho, moussaka,  Griekse salade en als toetje ijs, wafel 
en warme kersen met slagroom zouden gaan eten.  

We hebben genoten van deze uitgebreide pelgrimsmaaltijd. Wat een toppers zijn het om 
dit voor 65 personen klaar te maken in een voor hen onbekende keuken. Klasse! Na 
afloop van de maaltijd is dit topteam dan ook meer dan terecht in het zonnetje gezet.  

Lieve pelgrims wat hebben we genoten van jullie 
enthousiasme, jullie deelname aan deze Jacobsdag, de 
mooie gesprekken onderweg, de mooie camino’s 
waarover jullie je ervaringen hebben gedeeld. De 
voorzichtige, of juist al concrete plannen die er zijn. De 
gesprekken, het delen van lief en leed, 
kortom…gewoon jullie aanwezigheid op deze prachtige 
zonovergoten Jacobsdag 2024.  

Als regiocommissie kijken wij hier vol dankbaarheid op terug en gaan we vol 
enthousiasme en met veel plezier door met het organiseren van leuke activiteiten.  

En mocht je nu denken na het lezen van dit alles. Ik zou ook best mijn steentje willen en 
kunnen bijdragen aan het organiseren van leuke dagen, wandelend of fietsend, een 
lezing willen organiseren of een filmavond. Voel je welkom en maak dingen 
bespreekbaar. Want samen zijn we er MET ELKAAR, VOOR ELKAAR in onze regio.  

MET ELKAAR, VOOR ELKAAR is ons motto en dat willen wij graag in stand houden door 
met de donativo pot rond te gaan zodat de financiële drempel voor mensen met wat 
minder budget lager is en ze ook mee kunnen genieten van dit soort mooie activiteiten. 
Vol vertrouwen gaan wij dus elke keer met de donativo pot rond. Dank, dank, 
dank….voor jullie gulle gaven.  

Wij kijken terug op een zeer geslaagde Jacobsdag die alle inspanningen, 
voorbereidingen, besprekingen, en inzet meer dan waard is geweest. Zien we jullie 
binnenkort weer?  

Dit is de agenda voor de komende tijd, zet de datums vast in de agenda.  



Details volgen allemaal nog, uitnodigingen komen vanzelf. Abonneer je op de 
nieuwsbrieven via de website dan krijg je ook automatisch alle uitnodigingen.  

10 augustus wandeling en BBQ in Zelhem (opgeven voor 6 augustus i.v.m. inkopen 
slager) er is eventueel ook een fietstocht als er zich iemand meld die deze dag de leiding 
hierin wil nemen. Fietstocht is al gemaakt. Er kunnen max. 10 fietsers mee. Meld je snel.  

5 september Café St. Jacques te Oosterbeek 

3 oktober Café St. Jacques te Oosterbeek 

5 oktober herfstwandeling en fietstocht (max. 10 fietsers) rondom Nijmegen 

7 november Café St. Jacques te Oosterbeek 

?? november – terugkomavond 

23 november interactieve dag met Arno en Huberta, plaats nog niet bekend.  

14 december snertwandeling en eventueel fietstocht(max. 10 fietsers) 

2 januari 2025 Nieuwjaarscafé St. Jacques te Oosterbeek 

Jan – maart Spaanse lessen voor beginners en gevorderden o.l.v. Hennie Otto 

6 februari 2025  Café St. Jacques te Oosterbeek 

?? februari Startersavond 

6 maart 2025 Café St. Jacques te Oosterbeek 

21,22 en 23 maart 3 daagse voor wandelaars van Barneveld naar Apeldoorn, fietsers 
start en einde waarschijnlijk Barneveld. In ieder geval zijn er 2 overnachtingen in Assel.  

 

Pelgrimsgroetjes, 

Regiocommissie NGSJ Arnhem-Nijmegen 

Joop, Marc, Jan, Chris en Anita  

 

 

 

 

 


