
Verslag Wandelweekend Vessem 9, 10 en 11 augustus 2024. 

   
 

Op 9 augustus 2024 kwamen we rond half 11 bij de Pelgrimshoeve met een groep 

enthousiaste pelgrims aan, om een wandelweekend met elkaar te beleven. 

Kees en Joke waren er al om ons te ontvangen met koffie en thee en Marjolein had 

heerlijke taart voor ons gebakken. Onder het genot van koffie en taart hebben we 

kennis me elkaar gemaakt.  

Nadat ieder zich geïnstalleerd had op zijn/haar kamer gebruikten we onze 

meegebrachte lunch en toen ook André ook gearriveerd was werd het tijd voor de 

eerste wandeling. We gingen op pad voor een wandeling lange het Groote en Kleine meer 

(door de vele regen één groot meer geworden)  

 

  

 

Een mooie wandeling waar we ook veel heide zagen. Onder een strak blauwe lucht was 

het genieten van dit prachtige gebied. Het was ondanks de vele nattigheid goed te lopen. 

Bij een kruising moesten we via een boom over een watertje en dat was even spannend, 

maar iedereen kwam zonder natte voeten aan de overkant.  



 

Ook moesten we door een diepe greppel oversteken, maar wij pelgrims hadden hier geen 

problemen mee. Rond 17.00 uur waren we weer bij de Pelgrimshoeve na een wandeling 

van ongeveer 11 km en genoten we van een heerlijk drankje.  

De avond maaltijd werd verzorgd door Marjolein en die was heerlijk . Joke en Kees 

hadden gezorgd voor een voorafje en een toetje. Na het opruimen en verfrissen 

begonnen we aan ons avondprogramma. We deden een quiz en degene die de meeste 

vragen goed beantwoordde, won een prijs. Na veel gelach en uitleg hadden de 3 beste 

een prijs, die uiteraard verdeeld werd onder de medepelgrims. We hebben elkaar deze 

eerste dag op een leuke ontspannende manier leren kennen. 

Zaterdag begonnen we met een heerlijk ontbijtje die was verzorgd door onze 

pelgrimsmoeder en pelgrimsvader. De lunch werd klaar gemaakt om mee te nemen en na 

een mooi gedicht voorgelezen door Joke en het zingen van het Ultreia gingen we op pad 

voor onze 2e wandeling. De Heidewandeling, die best nog erg nat was toen Marjolein en 

Ria de wandeling voorliepen. Het was echter een prachtige wandeling en onze blijdschap 

was groot toen bij het hek, waar toen een gigantische plas lag, er niets meer lag.  

   

Onderweg hebben we meegebrachte koffie genuttigd en zaten er zelfs 2 pelgrims op 

een grote schommel. We hadden de lunchpauze in Middel Beers en hier was iedereen vrij 

om op de bankjes de lunch te nuttigen of bij de naastgelegen lunchroom iets te 

gebruiken en de wc te bezoeken. Weer op weg om de heide te spotten en de vele mooie 

bloemen en libelles en andere vogels en vlinders.  



  
 

Het knooppunt 31 was het beginpunt van de stilte wandeling. Ria las een gedicht over 

vrijheid en daarna liepen we 1,5 km in stilte om het gedicht te laten bezinken.  

Vrijheid 

Neem de vrijheid om weg te vliegen naar een 
eiland waar het zuiver is en stil. 

Neem de vrijheid, elke vrijheid….. 
Ook de vrijheid om thuis te blijven als je dat wil. 

Neem de vrijheid om toe te geven aan elke 
excentrieke modieuze gril. 

 
Neem de vrijheid, elke vrijheid….. 

ook de vrijheid om gewoon te doen 
als je dat wil. 

Neem de vrijheid om je hart te luchten. 
Schreeuw of vloek, krijs en snik 

stampvoet, gil. 

Neem de vrijheid, elke vrijheid….. 
Ook de vrijheid om te zwijgen 

als je dat wil. 

Volg je verlangen onbevangen 
ongehinderd door wat men zegt. 

Doe wat je voelt als echt. 

Neem de vrijheid om je los te rukken 
van vriend, vriendin, man of vrouw, 

maakt geen verschil. 

Neem de vrijheid, elke vrijheid… 
Ook de vrijheid om je te binden 

als je dat wil. 

 

Aan het einde stonden we even stil om te horen wat de eerste reactie was van de tekst 

van het gedicht Vrijheid, om het ’s avonds met Joke en Kees weer op te pakken. 

Ondanks dat het erg warm was, ging het wandelen heel goed. De afstand was 23,3 km, 

maar iedereen had het zonder veel problemen gehaald. 

We waren rond 16.30 uur terug bij de Herberg. Daar werden we opgewacht door Kees 

en Joke en samen dronken we een welverdiend drankje. Nadat iedereen lekker had 

gedoucht was het tijd voor een zeer smakelijke maaltijd verzorgd door Joke en Kees.   



  
’s Avonds werd het gedicht nog een keer uitgesproken en kon ieder zijn woord(en) op 

een steen schrijven. We bespraken met elkaar, wat je aansprak in de tekst en daar 

kwamen mooie gesprekken van. 

De tijd vloog voorbij en zondag was het alweer de laatste dag. Na het heerlijke ontbijt 

en de klaargemaakte lunch zorgde iedereen dat zijn kamer weer leeggeruimd werd en na 

een laatste keer het Ultreia zingen en een gedicht voorlezen konden we weer op pad 

voor onze laatste wandeling naar de Bosschuur. 

Wandelen 

alleen maar wandelen 
Stap voor stap 

elke oneffenheid nemen 
Het pad wijst de weg 
door weer en wind 

door voorspoed en tegenspoed 
door leven en dood 

Wandelen 
alleen maar wandelen 

je levensweg 

 

  

 

De zondag was warmer dan de vorige dag. Een korte wandeling naar koffie bij de 

Bosschuur en daarna door naar de Jacobushoeve. Daar hebben we onze stenen 

achtergelaten en het stiltecentrum bewonderd. Een geslaagd wandelweekend. 

 


