
Regio Arnhem-Nijmegen 

10 augustus 2024 Wandeling en BBQ te Zelhem 

Een idee, een stip in de agenda, een gastvrije gastvrouw en heer, 
enthousiaste pelgrims, een handjevol vrijwilligers, een prachtige 
route, een boomgaard, een zonovergoten dag en wat georganiseer.  

Dit zijn dé ingrediënten voor een dag in het mooie 
coulisselandschap van bijna het uiterste puntje in de 
regio Arnhem-Nijmegen. Tijdens het café St. Jacques 
in juni werd een eerder geopperd idee vastgelegd in de 
agenda en zijn we aan de slag gegaan met het 
organiseren van een wandeling met BBQ in Zelhem. 
De route werd bedacht en voorgelopen, uitnodiging 
verstuurd, en inkopen geregeld.  

Zaterdag 10 augustus trokken 26 pelgrims naar Zelhem om door 
gastvrouw Brigitte ontvangen te worden in de prachtige 
boomgaard die bij de Passtede hoort. De Passtede is de oude 
naam van deze boerderij. Wat een geweldige plek is dit toch 
waar Henrieck Alkerinck en Ott Heynck in 1646 zijn begonnen. In 
de achterliggende eeuwen is er hard gewerkt op het land en in 
de boerderij. Heden ten dage is het een oase van rust en ruimte. 
De liefde voor deze mooie plek en de camino zie je hier aan 
alles. Brigitte en Herman zullen ongetwijfeld ook heel wat uren 
steken in het onderhoud ervan. Voor vandaag mogen wij meegenieten van deze fraaie 
plek in de boomgaard, we worden gastvrij ontvangen en krijgen koffie/thee, 
krentenwegge en mooie verhalen.  

Wat kan Brigitte heerlijk vertellen over haar caminoavonturen. Ze verteld het zo 
beeldend, dat je het gevoel hebt er zelf bij te zijn. Ook de verhalen over de geschiedenis 
rond de mooie boerderij zijn zeer boeiend. Het is nu een waar paradijs.  

Vanaf 12.45 uur komt iedereen aan en om 13.45 u 
konden de wandelschoenen aan om Brigitte te 
volgen over de mooie paden, langs maisvelden, over 
zandpaden, langs en over een meanderend riviertje, 
we genoten van de uitzichten en de verhalen die we 
onderweg met elkaar deelden. Wat een leuke groep 
om weer mee op pad te mogen, niet alleen vanuit de 
regio Arnhem-Nijmegen, maar ook uit regio Oost en 

zelfs uit regio Bollenstreek zijn pelgrims aanwezig.  



We hebben genoten van de prachtige omgeving en de vele oude boerderijen met hun 
vaak prachtige luiken en landerijen eromheen. Het was oogstdag want er waren veel 
landbouwvoertuigen onderweg en op de velden bezig om de oogst veilig te stellen. 
Indrukwekkende machines waar we maar al te graag onze pas even voor inhielden om 
ze voor te laten gaan.  

Na een kleine 7 km zijn we heel even gestopt in 
de schaduw voor een korte pauze en een zelf 
meegebrachte versnapering. Hierna liepen we 
met een behoorlijk gangetje de route weer 
verder. Af en toe stopten we even om de groep 
weer bij elkaar te krijgen. Het was heel leuk om 
alle gesprekken te horen, eraan deel te nemen, 
en zo weer volop nieuwe energie te krijgen. 
Camino’s wandelen doet heel wat met een 
mens. We zijn het er ook allemaal wel over eens dat het nooit bij 1x blijft. Die eerste keer 
blijft vaak wel de meest bijzondere camino maar toch…..elke volgende heeft weer zo zijn 
bekoringen. Dat is wel wat ik uit alle gespreken mee krijg, en hoe ik het zelf ook ervaar.  

Rond 16.15 uur waren we terug op het erf 
bij Brigitte en waren we toe aan een heerlijk 
koel drankje. De BBQ werd aangestoken en 
in een grote kring zaten we in de 
boomgaard na te genieten van de mooie 
wandeling en te wachten op het vlees op de 
BBQ. Joop stond als een ware chef-kok 
voor ons te grillen, later nog met wat hulp 
van andere pelgrims.  

Wat is het leuk om te ervaren dat deze 
eerste combi wandeling/BBQ activiteit zo goed ontvangen is door jullie en….dat er 
vanuit deze activiteit weer nieuwe activiteiten gaan ontstaan. Goed voorbeeld, doet 
goed volgen zeiden mijn ouders altijd en dát blijkt ook hier een waarheid als een koe.  

Dank jullie wel Brigitte en Herman voor het gastvrije onthaal op de Passtede, de 
prachtige boomgaard die we tot onze beschikking hadden en het goede voorbeeld wat 
jullie gegeven hebben. Dank alvast aan degene die aan hebben geboden aan deze 
mooie activiteit een vervolg te willen gaan geven. Houdt de nieuwsbrief en de 
uitnodigingen in de gaten! Zodra de plannen omgezet worden in actie zullen we jullie 
hiervan op de hoogte brengen natuurlijk. We gaan eerst achter de schermen ermee aan 
de slag. Wat mooi dat jullie onze slogan - met elkaar er voor elkaar zijn- in de regio net 
als wij een warm hart toedragen.  



Dank ook voor jullie mooie bijdrage in de donativopot. We zijn er heel blij mee.  

Zien we jullie snel weer?  

Veel lees- en kijkplezier.  

Pelgrimsgroetjes, 

NGSJ Regio commissie Arnhem-Nijmegen 

 

Hierbij nog een link naar de foto’s  

2024 0810 RAN Zelhem deze zijn deels van Anita en deels van Joop Kamphuis 

 

https://1drv.ms/f/s!AsWI8dvRqottgsNPuNYSOlYrinu1BQ?e=ADDlgZ

