Uitnodiging en aanmelden
Jacobsdag op 28 juli 2024

Wij nodigen jullie uit om op zondag 28 juli met ons de Jacobsdag te vieren in
en rond Nijmegen.

Deze dag zullen we met wandelaars en fietsers op pad gaan om de naamdag
van Jacobus te eren.

Met veel enthousiasme zijn we als regiocommissie gedoken in het organiseren van deze mooie
jaarlijkse dag.

Voor de wandelaars zijn er vandaag meerdere
mogelijkheden:

Voor de tocht van ruim 20 km:

Start om 8 uur starten bij de Cenakelkerk, Pastoor
Rabouplein 1, 6464BP Heilig Landstichting

Er is genoeg parkeergelegenheid.

Voor de tocht van ruim 14 km:

# Start om 9.30 uur op het stationsplein van station Nijmegen.
(kom met het OV)

De wandelaars die om 8 uur begonnen zijn zullen hier
wachten op de pelgrims die met de treinen uit diverse richtingen zullen arriveren. We vertrekken
vandaar na aankomst van diverse treinen om 9.30 uur (we wachten niet!) en lopen gezamenlijk naar
de Jacobskapel (Glashuis 4, Nijmegen) waar ieder die wil naar het toilet kan.

De fietsers zullen verzamelen/starten om 9.15/30 uur, vanaf de
cenakelkerk en een korte route rijden naar de Jacobskapel
waar ze rond 9.45 uur zullen aankomen.

Om 10 uur start de oecumenische viering op het plein voor de
Jacobskapel.

Na de viering is er koffie/thee met wat lekkers, ¥ :

kunnen we nog even naar het toilet en rond 11.30 uur gaan we met de wandelaars
op pad voor de wandeling naar de Heilig Landstichting. We hebben een mooie
afwisselende, uitdagende route voor jullie bedacht door het Rijk van Nijmegen van
ruim 14 km. Neem je eigen lunchpakketje mee, onderweg zal Erik ergens staan met
thee/koffie/water.

De fietsers volgen een stevige route door het prachtige Rijk van Nijmegen van zo’n 50 km. De
klimspieren zullen beslist op de proef gesteld worden. Maar bedenk maar zo, omhoog is ook weer
een keertje naar beneden en dan gaat het lekker vlot. Kom erbij, fiets mee en geniet na afloop van
een welverdiende pelgrimsmaaltijd. Wel eigen eten en drinken meenemen voor onderweg.

Rond 16.00 uur zullen zowel de fietsers als de wandelaars bij de Cenakelkerk arriveren waar we
hartelijk ontvangen zullen worden en we een korte rondleiding krijgen door deze prachtige kerk.
Hierna lopen we nog een klein stukje naar de Herberg waar Lia en haar vrijwilligers de
pelgrimsmaaltijd voor ons hebben verzorgd.



Rond 18.00 uur is deze mooie Jacobsdag weer voorbij, vragen we jullie de handen uit de mouwen te
steken om de ruimtes die we mochten gebruiken netjes achter te laten. Vele handen maken licht
werk.

Het is heel makkelijk om met de bus vanaf de bushalte vlakbij de Heilig landstichting terug te rijden
naar het station. Maar als er genoeg pelgrims ’s morgens vroeg hier gestart zijn is het misschien ook
mogelijk om met elkaar mee te rijden en willen degene die er vroeg waren misschien wel pelgrims
meenemen om bij het station af te zetten. Met elkaar, zijn we er voor elkaar.

Zoals gebruikelijk in onze regio zullen aan deze dag geen
vaste kosten verbonden zijn. We weten allemaal wat een
diner kost als we uit eten gaan, wat een kopje koffie/thee
kost als we onderweg pauzeren. Wij hopen en verwachten
dat eenieder naar draagkracht zijn/haar bijdrage in de
donativo pot zal stoppen zodat we er met elkaar, voor
elkaar kunnen zijn in onze regio. De donativopot zal ook
voorzien zijn van een QR code zodat jullie je bijdrage
desgewenst digitaal kunnen overmaken. Contant mag
natuurlijk altijd.

Wij krijgen regelmatig de vraag of we niet een richtbedrag kunnen aangeven voor de donativopot. De
achterliggende gedachte dat wij dit liever vermijden is dat wij graag iedereen de gelegenheid willen
geven om aan onze activiteiten mee te kunnen doen. M.a.w. iemand met een smallere beurs is bij
ons net zo welkom als iemand met een dikke beurs.

Er kunnen deze dag zo'n 60 deelnemers mee. Deelnemers uit andere regio's zijn ook van harte
welkom. Wil je erbij zijn? Stuur dan een mailtje naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl en vermeld
in de onderwerpregel - deelname Jacobsdag —

Geef in de mail antwoord op de volgende vragen a.u.b:
e Naam
o Telefoonnummer
e Wandelaar: start bij Cenakelkerk, Station Nijmegen of gaat op eigen gelegenheid naar de
Jacobskapel
o Fietser
e Eten: gewoon of vegetarisch
Meld je snel aan want vol is echt vol. Bericht terug van ons via mail is bewijs van deelname.
Wij kijken uit naar jullie komst.
Pelgrimsgroetjes,

Regiocommissie NGSJ Arnhem-Nijmegen

Joop, Marg, Jan, Chris en Anita



