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Uit de Bossche regio 

Het heeft de Koning behaagd … 
Op 26 april mochten Henk Murraij en ik (Marianne) getuige zijn van het feit dat “onze” Mientje van 

de Graaf een lintje kreeg. Op de hoek van haar straat verzamelden we ons (kinderen, kleinkinderen, 

familie en betrokken mensen) in afwachting van de burgemeester om gezamenlijk bij Mientje en haar 

man Rien aan te bellen. Het was voor Mientje een complete verrassing. 

Al vorig jaar vroeg een vriendin van Mientje om de aanvraag vanuit het Nederlands Genootschap van 

Sint Jacob te ondersteunen en die aanbeveling wil ik hierbij graag met jullie delen.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2024/05/voordracht-Mientje.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressie regiowandeling 20 april 2024 rondom Vught - Cromvoirt 

Zaterdag, 20 april 2024, hebben we weer onze maandelijkse Jacobuswandeling gelopen, niet op de 

vierde zaterdag van de maand, zoals gebruikelijk, maar op de derde i.v.m. Koningsdag op 27 april. 

We (38 personen) verzamelden op de 

parkeerplaats van De IJzeren Man in Vught en 

daar werden we, zoals gebruikelijk, gastvrij 

onthaald op de lekkere koffie of thee met koek 

uit de kofferbak van Rinse en Truus Janse, 

waarvoor onze dank! 

 

We liepen eerst een stuk langs De IJzeren Man 

om de wandeling te vervolgen over de Vughtse 

Heide. Aangezien een gedeelte daar totaal 

onbegaanbaar was door alle regenval van de 

laatste tijd, moesten we afwijken van de oorspronkelijke route. 

We kwamen langs het indrukwekkende Nationaal Monument Kamp Vught, in 1942 gebouwd in opdracht 

van de Duitse bezetter. Daarnaast bevindt zich de Penitentiaire Inrichting (en EBI). 

Op de Vughtse Heide liggen ook een aantal Lunetten, deze vormen samen met Fort Isabella de 

zuidelijke linie rond ’s-Hertogenbosch. Lunetten zijn verdedigingswerken omgeven door een aarden 

wal en een gracht, de aarden wal moest de kogels opvangen. Ze zijn aangelegd in de 19e eeuw. 

Na ca. 10 km was onze pauzeplek in het 

Pannenkoekenhuis Het Wonderbos in Cromvoirt: 

lekkere koffie/thee en een goed worstenbroodje; 

helaas had het vegetarische kroketje weinig 

smaak. 

De Donativokoker ging weer rond voor onze 

bijdrage in de kosten. 

 

 

 



 

 

Het rondje van vijf kilometer na de pauze was een rondje om het 

landelijke Cromvoirt, met een gedeelte over de Bernardus 

Golfbaan. 

Toen we langs een PLUKTUIN kwamen heeft Twan van der Steen 

daar het een en ander over verteld, aangezien hij er als vrijwilliger 

werkt. 

De weergoden waren ons best wel gunstig gestemd want op een 

klein buitje na in de ochtend, hebben we het droog gehouden. 

Een mooie tocht en dat was het.  

Voor een foto-/ filmimpressie zie ook de fotowebsite van de regio 

Graag tot de volgende keer op zaterdag 25 mei 2024. 

Veronie van den Broek 

Regiowandeling mei 2024 
De volgende regiowandeling is op zaterdag 25 mei 2024. 

De wandeling (van ca 15 km) wordt voorbereid door Harrie Schellekens en is in de omgeving van 

Liempde en Oirschot. 

Voor de uitnodiging met nadere gegevens: klik hier. 

Regiofietstocht juni 2024 

De komende regiofietstocht is op zaterdag 1 juni 2024. 

De fietstocht (van ca 50 km) wordt voorbereid door Stephanie van Breugel, Joop van den Dungen en 

Peter Verstappen en is in de omgeving van Heeswijk-Dinther. 

Voor de uitnodiging met nadere gegevens: klik hier. 

Spaans spreken/begrijpen op de Camino 
Wie zou het leuk vinden om met een klein groepje wat Spaans te oefenen voor onderweg op een 

Camino? Ik ben zelf een inmiddels wat gevorderde leerling Spaans en er blijken in onze regio wel wat 

meer Spaanssprekende mensen te zijn. Bovendien schijnt er een behoefte te zijn onder onze niet 

Spaanssprekende leden om in ieder geval wat meer van de Spaanse taal af te weten. Inmiddels heb ik 

bij het Landelijk Genootschap in Utrecht een taalgids Spaans voor pelgrims en hospitaleros ontvangen 

(gemaakt door Gabriel en Anita Martínez-Almeida) en de vijftien hoofdstukken (+oefenboek en CD) 

lijken me bijzonder geschikt om met elkaar te behandelen. En vooral veel plezier te hebben tijdens de 

les (espero que tendremos un montón de diversión durante la clase).  

Ik stel voor om in september aanstaande te beginnen met 4 tot 6 bijeenkomsten van twee uur elk, in 

een groepje van maximaal 8 personen.  Plaats en tijd nader te bepalen, maar het kan eventueel bij mij 

(Marianne) thuis (centrum Den Bosch). Wat mij betreft zijn er geen kosten aan verbonden, behalve 

dan misschien als men zelf de taalgids wil aanschaffen (20 euro). Dus heel graag hoor ik wie er 

belangstelling heeft. Graag aanmelden via de regio-mail.  

Reisgenoten en/of wandelgenoten gezocht 
Soms krijgt de regiocommissie een verzoek van leden om een “maatje” te vinden.  

Hetzij een wandelmaatje in de regio; hetzij om samen een Camino te lopen; of om bijvoorbeeld samen 

ergens te hospitaleren of alleen om de reis naar een Spaanse bestemming samen te maken (het blijft 

bijvoorbeeld best wel lastig om in Parijs van treinstation te wisselen….) en dan kan het een veilig 

gevoel geven als je er niet alleen voor staat.  

 

https://nogsteedsonderweg.nl/index.php/2024-regiotochten
https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2024/04/db-uitnodiging_regiowandeling_2024-05.pdf
https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2024/04/db-uitnodiging-regiofietstocht-20240601.pdf
mailto:regio.den-bosch@santiago.nl


 

 

Via het Landelijk Genootschap kun je na het inloggen klikken op “op weg” en dan verder gaan naar het 

kopje “op zoek naar reisgenoten” en zie je de verdere uitleg en regels hierover.  

Misschien dat we in onze regio leden met elkaar in contact kunnen brengen, die hierover een vraag 

hebben. Laat het ons weten via de regiomail?  

 

Dagboekfragment 

In het voorjaar van 2012 liep ik (Rinse} de Camino del Sureste van Alicante naar Santiago. 

Een fragment van het begin van die tocht.  

 

dag 07 ... agrarisch dagje ... 

zondag 13-05-2012 = Montealegre del Castillo - Pétrola 

23+5 km - totaal 151 km 

't Beloofde een goede dag te worden. Ik kon vroeg ontbijten (vanaf 06.30 uur) en was dus van de 

herberg via het restaurant zo onderweg. Volgens Rafaelito was de weg goed aangegeven. Ging om 

ongeveer half acht op pad toen het nog redelijk koel was. In 

het begin zou de route voor een groot deel over stukken 

asfalt voeren. 

Miste na een tijdje wel een pijl en liep dus rustig door. Geen 

verdere zijwegen of paden, dus ik had er ook niet zo veel erg 

in. Na een tijdje kwam ik bij een bosachtig terrein met een 

rustplaats/ picknickplek. Geen enkele aanwijzing. Kon 4 

verschillende kanten op, maar geen idee waarheen de wegen/ 

paden leidden. Was dus niet goed. Een auto wilde niet stoppen 

om me te informeren (want wie stopt er voor iemand met een 

rugzak in het niemandsland?). Later kwamen er enkele jonge 

mannen aanrennen (zware training) die, na geïnformeerd te 

hebben wat ik wilde, me met weidse armgebaren helemaal 

terugstuurden. 

Vervolgens weer op een gepijlde route, waar ik eerder had gelopen; al met al toch wel ruim een uur 

extra en daarmee was ook het voordeel van de ochtend koelte voor een deel voorbij. 

 

Is verder wel mooi heuvelachtig/ rotsig landschap. 

Alleen erg weinig bewoning. Anders zie je in de verte 

nog wel eens dorpjes liggen, maar hier niet echt. 

Een waar landbouwgebied: heel veel druiven en graan. 

De eerste stopplaats waar ik een dorp verwachtte, viel 

een beetje tegen. Er was een plaatselijke waterpomp 

en dat was dan wel zo'n beetje het vertier. Er waren 

echter wel wat dorpelingen die langs de paden op zoek 

waren naar slakken (royaal voorhanden). 

 

Vervolgens verder omhoog via een windturbine park en 

daarna in de afdaling de lengte. Een vrijwel 

kaarsrechte leemweg van ruim 6 km naar Pétrola. Links 

graan, rechts graan en eigenlijk geen beschutting. 

 

 

http://www.santiago.nl/
mailto:regio.den-bosch@santiago.nl
https://walker47.nl/images/2012/dag07/0705%20deze%20pijl%20is%20dus%20te%20missen.jpg
https://walker47.nl/images/2012/dag07/0706%20op%20weg%20naar%20la%20higuera.jpg


 

 

Halfweg stond een boom een stukje in het graan. Er maar gebruik 

van gemaakt. Deze dagen is zuinig omgaan met water meer dan 

ooit noodzakelijk. 

 

Als ik eenmaal in een dorp ben, worden er liters bijgetankt. 

Pétrola is een dorp van niets. Ik slaap in de kerk. Geen douche/ 

geen warm water en een matras op de grond. Wel een aardige 

(gepensioneerde) pater Damian, die me de sleutel van de kerk gaf 

en me vervolgens zei het maar uit te zoeken. Er zijn enkele bars 

en in één kun je ook wat te eten krijgen en dat doe ik dan ook 

maar vanavond. 

Er is vanavond ook nog voetbal op tv, Real Madrid vs Mallorca. En 

dat is het dan wel zo'n beetje. 

 

Zie ook walker47 

 

Rinse 
 

 

En dan nog even dit … 

 

 

 

 

 

 

 

  

Als de schelp onderweg te zwaar blijkt, is dit wellicht ook te overwegen 

Idee en uitvoering van Neala, kleindochter van Catharina/ Truus Janse - Verhaar 

 

De Regiocommissie Den Bosch 

Marianne, Silvie, Theo, Marinus en Rinse  

 

Bijdragen voor de komende nieuwsbrief (2024-06) graag uiterlijk vóór of op 

donderdag 30 mei 2024 inleveren via de regiomail. 

Want je weet het: zonder bijdragen: geen nieuwsbrief! 

 

 

https://walker47.nl/reizen/2012-camino-del-sureste/reisverhaal-2012.html?start=5
mailto:regio.den-bosch@santiago.nl

